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Beste lezer

We kunnen er niet omheen. Een zware heelkundige ingreep en een nog steeds lopend herstel van on-
ze eind-hoofdredacteur Gilbert Van Nuffel, hebben de uitgave van deze WilricaNieuws ernstig ver-
traagd. Maar met dank aan redactieleden Jef, Ken en ondergetekende kunnen we u toch nog een le-
zenswaardige uitgave presenteren.

Verder valt het ons zwaar, afscheid te moeten nemen van ons gewaardeerd bestuurslid Gilbert Aerts
en zijn echtgenote Liliane Van den Brande, alsook van Etienne Mommerency, regisseur/
stoetenbouwer van zes Wilrijkse Geitestoeten (1990 tot 2015). Michel Staes, ontwerper van de bloe-
menwagen uit de Geitestoet schreef een mooi afscheidswoord, een eerbetoon voor Etienne...

Namens het bestuur van de Kring voor heemkunde Wilrica bieden we de naaste families onze oprech-
te deelneming, steun en sterkte toe.

Hugo Cassauwers

VAARWEL...
GILBERT (1945 - 2023) EN LILIANE (1945 - 2023)

Op 17 augustus 2023, na een slepende ziekte, is ons gewaardeerd bestuurslid Gilbert Aerts overleden.
De ingetogen afscheidsviering vond plaats in het Crematorium Wilrijk en werd begeleid door prachtige
muziek van The Shadows, samengesteld door zijn echtgenote Liliane, op dat moment zelf palliatief.
Gilbert speelde vroeger in een eigen gitaarband ‘The Daltons’, een afgeleide van de toen populaire in-
strumentale muziekgroep The Shadows.

Enkele weken later, op 3 september 2023, ging ook de sympathieke echtgenote van Gilbert, Liliane
Van den Brande, van ons heen. We zullen Liliane blijvend herinneren als de stille kracht achter Gilbert,
een onafscheidelijk duo, en de immer behulpzame, onbaatzuchtige medewerker voor onze vereni-

ging.



Gilbert Aerts Liliane V. d. Brande

Alin 2022 gaf Gilbert Aerts aan, onze vereniging om gezondheidsredenen te verlaten. We hadden Gil-
bert en Liliane op de Nieuwjaarsreceptie van Wilrica nog graag samen in de bloemetjes gezet. Het
heeft helaas niet mogen zijn. Enkele maanden later werd ook Liliane dringend opgenomen in het zie-
kenhuis. Het is dan ook meer dan gepast om ons bestuurslid Gilbert en Liliane alsnog postuum in de
bloemetjes te zetten. Ik citeer uit mijn gelegenheidstoespraak tijdens de Nieuwjaarsreceptie van Wil-
rica, op woensdag 8 februari 2023:

“Dat Gilbert ons moest verlaten is een zeer spijtige zaak. Niet alleen was hij als amateurfotograaf aange-
sloten bij Fotoklub 72, in een vorig leven speelde hij ook in een coverband ‘The Daltons’, een afgeleide van
de toen enorm populaire instrumentale muziekgroep ‘The Shadows’. Hier bespeelde hij de legendarische
Fendergitaar, instrument dat de typische klank gaf aan de Shadowssound, en die hij rechtstreeks had la-
ten overkomen uit Amerika. The Daltons veroverden heel wat harten in diverse feestzalen, o.m. ook tij-
dens hun optredens op verschillende jaarmarkten in Wilrijk, in de tot gelegenheidsfeestzaal omgebouwde
ruimte onderaan de staande wip op de Bist, ‘Dancing Towerpalace’ (hoek Bist-Pater De Dekenstraat).

The Daltons. VInr: Maurice Rotsaert, Gilbert Aerts, Eddy Flebus, Guido Claessens.



Decennia geleden bracht hij ook de informatica binnen onze vereniging. Voor het archief programmeerde
hij eigenhandig een programma om foto’s en teksten te digitaliseren. Niet iedereen was daar blij mee.
Vooral wijlen stichter en voorzitter ‘meester’ Jos De Ridder vond dat computergedoe maar niks. ‘Niemand
kan dat lezen” hoorde ik hem dikwijls afkeurend ‘knorren’.

Zo kwam het dan bij iedere vergadering steevast tot de duale situatie, waar enerzijds onze toenmalige
archivaris Roel Bilet het papieren archief met fichekaarten en fichebakken up-to-date hield, tot groot jolijt
van meester De Ridder. Anderzijds had je dan in dezelfde ruimte een paar meter verder de perfectionist
Gilbert Aerts die zijn eigengereid, niet te ontcijferen Access-programma losliet op 1200 jaar Wilrijkse ge-
schiedenis. Tot groot jolijt van de techneuten die kennismaakten met nieuwe begrippen als ‘klembord’,
‘tabs’, ‘database’, ‘iconen’, ‘dialoogvenster’, enz.

Wie tenslotte als winnaar uit de bus kwam is moeilijk te zeggen, want bij gebrek aan een digitaal onder-
legde archivaris komen we nog altijd niet veel verder dan een elektronische verzameling, opgeslagen in
een virtuele kartonnen doos, met voorlopig weinig structuur. Mocht iemand zich geroepen voelen...”

Hoe clichématig het vandaag ook mag overkomen..., staat nog steeds achter iedere sterke man ook
een sterke vrouw. Liliane we zullen je herinneren als de sympathieke schaduw aan de zijde van Gilbert.
Een ‘neen’ kwam zelden over je lippen, en dat hebben we geweten bij iedere activiteit van Wilrica. Be-
dankt voor alles!

Hugo Cassauwers

EEN EERBETOON AAN
ETIENNE MOMMERENCY (1939 - 2023)

Afscheidswoord van Michel Staes, ontwerper bloemenwagen in de Geitestoet.
Dag vrienden van de Geitestoet

Tot mijn groot spijt moet ik het nieuws over het overlijden van Etienne Mommerency ontvangen. Een
zwarte dag voor ons allemaal. Men zegt wel 'niemand is onmisbaar', maar in dit geval moet ik dat gezeg-
de toch tegenspreken. Het is haast niet te beschrijven welke staat van dienst Etienne kan voorleggen. Zel-
den gezien of tegengekomen, iemand met zo'n palmares. En met zo'n gedrevenheid voor tal van pro-
jecten.




Ik weet dat de Geitestoet hem heel nauw aan het hart lag, en dat er bijzondere vriendschapsbanden wa-
ren tussen jullie allemaal. Het is juist die vriendschap, de respectvolle manier waarop hij talloze projecten
gerealiseerd heeft, die hem typeerde. Het is dan ook meer dan een groot verlies. Niet alleen verliezen we
een begenadigd regisseur en grote bezieler van de Geitestoet, maar meest van al een vriend.

Mijn gedachten gaan in de eerste plaats uit naar Joke, ik zie haar nog zo zitten op de bloemenwagen in de
laatste Geitestoet in 2022. Eens te meer besef ik nu welk groot plezier en eerbetoon we hiermee allemaal
samen aan Etienne gebracht hebben. Hij was die dag zo fier en vereerd. Op zijn Geitestoet, op de bloemen-
wagen, zijn Joke, ‘de bloemengeit’ zou hij gezegd hebben.

Heel veel sterkte aan al de vrienden van uit Wilrijk.

V.l.n.r. Raymond Van de Weyer, Hugo Berckmoes, Gilbert Van Nuffel, Etienne Mommerency.



DE CONCESSIE PECHER

De familie Victor Paul Pecher op de begraafplaats Steytelinck.

Op de begraafplaats Steytelinck in Wilrijk is onlangs het grafmonument van de familie Victor P. Pecher
volledig hersteld en opgekuist. Dit gebeurde door de Dienst Begraafplaatsen en de Groendienst van
Antwerpen, waarvoor wij hen hartelijk danken.

Deze grafsteen is belangrijk omdat er nog 19de-eeuwse grafelementen afkomstig zijn van een geruimd/
verplaatst grafmonument van de familie Victor P. Pecher, dat oorspronkelijk geplaatst was tegen de
zuidgevel van de Sint-Bavokerk. Vermeldenswaard is de niet alledaagse inscriptie op de rechterzijde
van dit monument.

Als we het grafmonument in detail bekijken zien we aan de linkerzijde de originele gegraveerde tekst-
platen die oorspronkelijk geplaatst waren tegen de zuidmuur van de Sint-Bavokerk.



Op de bovenste tekstplaat vinden we de volgende inscriptie:

A la mémoire de
Auguste Charles Victor PECHER
Né le 15 N”® 1867 décédé le 26 N°*© 1867
Louise Héléne Julie PECHER
Née le 29 janvier 1869
Décédé le 3 avril 1875

Op de onderste tekstplaat lezen we:

Madame Victor PECHER
Née Hélene van DIEVOET
Décédée a Anvers le 7 septembre 1895
Monsieur Victor PECHER
Ancien Consul de Belgique a Rio de Janeiro
Chevalier de I'ordre de Leopold
1832 - 1918




In het midden zien we de grote witmarmeren engel met linksboven een klein engeltje. Onderaan is het
kunstwerk getekend met J. Pecher. Dit is Jules de oudere broer van Victor P. PECHER. Ook van dit
kunstwerk mogen we veronderstellen dat het oorspronkelijk tegen de kerkmuur heeft gestaan. Het
bas-reliéf lijkt ingekaderd te zijn in een arduinen Egyptische tempelpoort. Ook kunnen we aannemen
dat dit kunstwerk vervaardigd is in de periode dat de kinderen overleden zijn.

Aan de rechterzijde van dit monument zien we de volgende inscriptie rechtstreeks gebeiteld in de ar-
duinen steen:

Victor J. PECHER
Directeur General
De la S™ d’ Héliopolis Egypte
Officier de I'ordre de Leopold
Grand Officier de I'ordre du Nil
1876 --- 1938
Madame Victor PECHER
Née Elsée de CODT
1885 --- 1971




Op de grondplaat lezen we:

CONCESSION A PERPETUITE

APPARTENANT A LA FAMILLE

v B, PECHER

Deze gegevens vragen iets meer uitleg:

Wie is deze familie Victor Paul Pecher?

Zoals vele families die zich in de 19e eeuw in het Antwerpse vestigden, heeft ook de familie Pecher
een belangrijke rol gespeeld op economisch, financieel, sociaal en politiek vlak.

De vader van Victor Paul, Charles Pecher, werd geboren op 1 januari 1798 in Bergen. Op 17-jarige leef-
tijd kwam hij naar Antwerpen, en op 26 juni 1824 huwde hij in Bergen met Julie Henriette Gailliez
(1796-1859). Hij overleed op 11 februari 1873 in Antwerpen en werd begraven in Berchem aan de Sint-
Willibrorduskerk, in de familieconcessie waar zijn echtgenote en andere familieleden hun laatste rust-
plaats hadden. Deze graftombe is nog steeds te vinden op de begraafplaats van Berchem.

Charles Pecher en Julie Henriette Gailliez hadden samen vijf zonen:
Edouard Joseph Pecher (1825-1892)
Emile Francois Pecher (1826-1874)
Jules Romain Pecher (1830-1899)
Victor Paul Pecher (1832-1918)
Charles Célestin Pecher (1838-1898)

Vader Charles richt een handelsfirma op “Societé Ch. Pecher et fils” in Antwerpen, met de bedoeling
producten te importeren en exporteren tussen Europa Latijns-America.

Alle zonen van Charles waren consul in Belgié, Brazilié of Argentinié, uitgezonderd Jules. Hij wordt
een gewaardeerd kunstschilder en beeldhouwer in Antwerpen (zie bas-reliéf).

De meeste van deze zonen en hun echtgenotes werden begraven in Berchem en op het Kiel. Bij het
ontruimen van de begraafplaats Kiel werden vele grafzerken overgebracht naar begraafplaats
Schoonselhof in Wilrijk.
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Familiefeest op 15 september 1865 ter gelegenheid van 50 jaar Charles Pecher in Antwerpen: 1) Char-
les, 2) Edouard, 3) Emile, 16) Jules, 18) Héléne van Dievoet,
19) Victor Paul, 20) Charles.

Victor Paul Pecher is dus de vierde zoon van Charles Pecher en Julie Gailliez.
Victor Paul is geboren in Antwerpen op 14 augustus 1832. Hij huwt in Brussel op 15 mei 1866 met Héle-
ne van Dievoet, geboren op 27 augustus 1842 in Brussel, overleden in Antwerpen op 7 september

1895.

Samen hadden zij vijf kinderen:
1. August Charles Victor, geboren 15 november 1867, overleden 26 november 1867
2. Louise Hélene Julie, geboren 29 januari 1869, overleden 3 april 1875
3. Suzanne, geboren 1870, huwt in Antwerpen in 1892 met André de Wael, zij sterft in 1940
4. Juliette, geboren 1872, huwt in 1898 in Antwerpen met W.E. Marsily, zij sterft in 1970
5. Victor Joannes Henricus, 1876-1938 (zie informatie hieronder).

Victor Paul Pecher was Consul in Rio de Janeiro (Brazili€) en is Ridder in de Leopold Orde. Hij sterft in
Antwerpen op 2 oktober 1918 op 86-jarige leeftijd, en wordt aan de Sint-Bavokerk in de familiekelder
bij zijn echtgenote Héléne van Dievoet en zijn twee jonggestorven kinderen bijgelegd.

Victor Joannes Henricus Pecher is het vijfde kind en enige zoon van Victor Paul Pecher en Héléne van
Dievoet. Hij werd geboren in Antwerpen op 7 december 1876. Op 32-jarige leeftijd huwt Victor Joannes
op 29 oktober 1908 in Elsene met Elsée Emilie Marie de Codt, geboren 23 juli 1885 in Elsene.

Uit dit huwelijk zijn twee kinderen:

1. Louis Pecher, geboren 1910 in Elsene en overleden 1987 in Saint Malo, Frankrijk
2. Jeanne Pecher, geboren 1911 in Héliopolis, Cairo, Egypte, overleden 2002 in Vorst.

Victor Joannes overlijdt op 61-jarige leeftijd in Elsene op 29 oktober 1938. Hij wordt begraven in de fa-
miliekelder bij zijn ouders in Wilrijk.




Op 4 maart 1971 sterft Elsée de Codt in Elsene. Zij is dan 85-jaar en haar lichaam wordt ook bijgezet in
de familieconcessie op begraafplaats Steytelinck in Wilrijk.

Zoals vermeld op de stele was hij:
Algemeen Directeur van de “Société d’ Héliopolis Egypte”
Officier in de Orde van Leopold
Groot Officier in de Orde van de Nijl.

Wat is de ”’Ste d’ Héliopolis Egypte’?

Heliopolis, letterlijk ‘Stad van de Zon’, was een nieuwe stad op 10
km van Cairo, hoofdstad van Egypte. De stad werd begin 20ste
eeuw gebouwd onder impuls van de Belgische industrieel Edouard
Empain (1852-1929), die droomde van een stad in de woestijn. Het is
van deze onderneming dat Victor Joannes Pecher Algemeen Direc-
teur was.

In 1911 is hun dochter, Jeanne, hier in Heliopolis geboren. Tot op
vandaag is Heliopolis nog steeds de elitaire wijk van Cairo. Eén van
de opvallende gebouwen is het Paleis van Baron Empain.




Wat is “Groot Officier in de Orde van de Nijl” ?

Dit is een hoge Egyptische Ridderorde en werd in 1915 door Koning Foead | van Egypte ingesteld. De-
ze Orde was de hoogste onderscheiding van het Koninkrijk en bleef dat na 1953 ook in de Republiek.
De president draagt een keten van de Orde en deze wordt ook aan bevriende staatshoofden toege-
kend. De Grootkruisen dragen nu een vijfpuntige ster en een dito kleinood aan een breed blauw lint
met een smalle gouden bies over de rechterschouder. Het kleinood en de ster zagen er tijdens de re-
gering van de Koningen anders uit.

STEYTELINCKLE

Situering van het monument op de begraafplaats Steytelinck.

Bronnen:

Foto’s grafzerk: J. De Mey

Familiale gegevens: Rijksarchief Belgi€ en Geneanet

Foto familie Pecher, Geneanet Jacobs-Pecher

Foto Paleis Baron Empain, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The Baron Palace.JPG
Foto Orde van de Nijl: https://nl.wikipedia.org/wiki/Orde_van_de_Nijl

Jef De Mey
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DE STEYTELINCK SAGA

Zondag 28 april 2013, om 10.27 uur... Kasteel Steytelinck wordt geteisterd door een brand. Ons geluk-
kig ongeschonden heemkundemuseum dient gesloten te worden voor het publiek en de documenta-
tie verhuist naar andere locaties.

Meer dan 10 jaar later staan we nog nergens en hebben we, samen met het districtsbestuur, geen en-
kele zeggenschap over het gebouw.

WILRYCK Chiteau de Steyteling

De vastgoedpoot van Antwerpen, AG VESPA is eigenaar, en die ‘wikt en beschikt’ over het gebouw.
Met andere woorden, als een nieuwe uitbater wordt gevonden voor het kasteel — intussen zonder
commercieel interessant parkterras — dan staan wij met ons tastbaar Wilrijks erfgoed, een unieke mini-
verzameling van het autonome Wilrijk uit vorige eeuwen, letterlijk op straat.

Tot de vaste bezoekersgroepen behoorden destijds vooral oudere Wilrijkenaren, soms toevallige pas-
santen in het park, maar vooral zonder onderscheid alle Wilrijkse scholen. Een spijtige evolutie die wij
helaas niet kunnen bijsturen, en waar blijkbaar in de ‘koekenstad’ niemand van wakker ligt.

De erfgoedcollectie is nog steeds aanwezig, weliswaar onder een laagje stof, maar daar valt mee te
leven. Mocht dit stukje tastbaar erfgoed opnieuw aan het publiek getoond kunnen worden - wat ui-
teraard een goede zaak zou zijn, alleen zijn we momenteel ook tien jaar verder — dienen we onder
ogen te zien dat ons bestuur intussen herleid is tot een kleine maar actieve werkgroep die vooral on-
line bergen verzet. Hoe dit verder moet evolueren is voorlopig een raadsel. Aan interesse geen ge-
brek, wel aan gespecialiseerde medewerkers met feeling voor digitale archivering, enz.

We leggen onze bekommernis geregeld voor aan burgemeester Bart De Wever, al ben ik niet zeker of
hij Wilrijk binnen zijn stad wel weet liggen...

Ter info: Wilrijk ligt op de parking ten zuiden van het Nachtegalenpark en het Beerschotstadion.

Hugo Cassauwers
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150 JAAR GEMEENTE (DISTRICTS)HUIS (1873-2023)

Op 13 september 1823 — onder Nederlands bewind — wordt een ontwerp goedgekeurd door de Gede-
puteerde Staten der provincién voor "het herbouwen ende optrekken van het gemeentehuis te Wil-
rijck". De plannen zijn van de hand van bouwmeester J.B. Meerlinck en worden begroot op 626,37 gul-
den. Van dit ontwerp bleef helaas geen afbeelding bewaard, en van een nieuw gemeentehuis komt al
evenmin iets terecht.

In 1840 krijgt provinciaal bouwmeester Berckmans de opdracht een ontwerp te maken voor de bouw
van een gemeentehuis. Van dit ontwerp komt opnieuw niets terecht. Tot in 1871 was het bestuur van
Wilrijk verplicht zijn raad- en collegezittingen in een gehuurde herbergkamer te houden, café A la Belle
Vue, later bekend als café Op 't Hoekske, op hoek van Bist en Heistraat, de plaats van het huidige ap-
partement van 17 verdiepingen.

Onder burgemeester Michel Willems (1863-1870) wordt de aanzet gegeven tot de bouw van een ge-
meentehuis. De reeds bestaande onderwijzerswoning op de hoek van de Bist en de Doornstraat zou
worden vergroot en omgebouwd tot een gemeentehuis. Men zou er zelfs nog een Vredegerecht aan
toevoegen. Provinciaal bouwmeester Eugeen Gife mag de lang gekoesterde droom van Wilrijkse ver-

wezenlijken.

,
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gl WILRYCK Het Gemeentehuis *

Het gemeentehuis voor 1914. Archief Kring voor heemkunde Wilrica.

Alle grootse plannen ten spijt, volgens de hogere overheid kan de gemeente door de erbarmelijke toe-
stand van de gemeentekas deze last niet aan. ‘Bezuinigen’ luidt de boodschap. De nieuwe onder-
wijzerswoning en het Vredegerecht worden geschrapt.
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Onder burgemeester Jules Moretus (1870-1874) wordt in zitting van 14 mei 1870 het startsein gegeven
voor de bouw van een gemeentehuis met woning voor de veldwachter. In 1873 is het gebouw vol-
tooid, ook al vermeld de gedenksteen in de gevel “1871’. Het wordt geprezen als ‘pittoresque et d'une
grande simplicité’.

@ Wilrijk Gemeentehuis.

Het gemeentehuis omstreeks 1950. Archief Kring voor heemkunde Wilrica.

In 1920 wordt een nieuwe vleugel aangebouwd langs de kant van de Bist, gevolgd door een nieuwe
uitbreiding in 1936 langs de kant van de Doornstraat. Belangrijke veranderings- en ver-
bouwingswerken gebeuren nog in 1952, 1963, 1970, en 1977.

Op 16 september 1994 wordt het districtshuis omwille van de historische en architecturale waarde offi-
cieel beschermd als Monument.

Op 26 februari 2003 beslist het stadsbestuur tot renovatie en een gedeelte nieuwbouw van het dis-
trictshuis. Het geheel wordt geintegreerd in een gemeenschapscentrum dat zal bestaan uit verschil-
lende gebouwen waarin een bibliotheek, een kunst- en muziekacademie, de lokale politie en dis-
trictsloketten gehuisvest worden.

In juni 2007 starten de ingrijpende afbraak-, verbouwings- en nieuwbouwwerken aan het districtshuis.

Vier jaar later, op maandag 27 september 2010, opent het vernieuwde districtshuis zijn deuren voor
het publiek.

Hugo Cassauwers
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DE GRABBELTON

BERGSKENSKERMIS

De cafés in de buurt van de Sint-Bavokerk waren de centrale plaatsen van de jaarlijkse Bergskensker-
mis in de jaren 50 en 60 van vorige eeuw. Een echte kermis met veel attracties moet men zich daar
niet bij voorstellen. Het was een verzameling van plaatselijke “café-feestjes” over de ganse lengte van
de Sint-Bavostraat, zelfs tot in de (reeds lang verdwenen) Root van Vervoort op de Jules Moretuslei.
De Wilrijkse harmonies speelden tijdens hun rondgang die festiviteiten aan mekaar.

In de Geschiedenis van Wilrijk vermeldt Robert Van Passen een wijkkermis Sint-Camillusstraat/Sint-
Bavostraat in 1932. Na de Tweede Wereldoorlog werd deze kermis, zoals andere wijkkermissen in het
dorpscentrum, afgeschaft en vervangen door een Lentekermis op de Bist. Vermoedelijk is uit deze af-
schaffing Bergskenskermis ontstaan.

De naam Bergskenskermis is afgeleid van Bergstraat, de oude naam van de Sint-Bavostraat. De straat
loopt vanaf de Bist over een natuurlijke hoogte of ‘berg’, waarop eeuwen geleden de Sint-Bavokerk
werd gebouwd.

WITTE SCHOENTJES

Communiefeesten tijdens de oorlog waren geen evidentie. Menig gezin had geen geld om zijn kroost
een waardig feest(je) te geven. Vooral de witte meisjeskledij, schoentjes inclusief, bracht kosten met
zich.

De grootvader van mijn echtgenote — schoenmaker van beroep - had er wat op gevonden. Voor een
habbekrats sneed hij voor ieders maat een stel schoenen uit wit karton. Ons communicantje was hier-
mee gered en na het feest gingen de kartonnen exemplaren rechtstreeks in de vuilnisbak.

Trouwens wie droeg er in oorlogstijden witte schoenen?

Gilbert Van Nuffel

Van de redactie

Kring voor Heemkunde Wilrica vzw Ond.nr 0421 903 919
Redactieadres: info@wilrica.be

Vindt u dat onze lokale geschiedenis moet blijven leven, dan kan u Wilrica steunen.
Steunend lid wordt u bij een storting vanaf 15 euro. Erelid bent u vanaf 30 euro of meer. Uw bijdrage
kan worden gestort op BE02 7380 0818 8640 - Kring voor Heemkunde Wilrica. Dank bij voorbaat.

De Kring voor Heemkunde Wilrica is geen ledenorganisatie en telt alleen ereleden, steunende leden en
sympathisanten die in navolging van de richtlijnen van het Europese Verdrag GDPR in zake het gebruik
van persoonsgegevens, de toelating hebben gegeven om hen deze WilricaNieuws toe te zenden. Uw
persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Wie deze digitale periodiek niet meer wenst te ontvangen, kan zich uitschrijven via info@wilrica.be

v.u.: Hugo Cassauwers, p.a. Wilrica, Districtshuis — Bist 1, 2610 Wilrijk
eindredactie : Gilbert Van Nuffel, gilbert.van.nuffel@wilrica.be
vormgeving: Ken Van Nuffel

15


mailto:gilbert.van.nuffel@wilrica.be

